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De Kerkbrief staat op de website www.kloosterwittem.nl onder de knop BEZOEKEN – Zondag vieren in Wittem 
 

Vieringen in het weekeinde: 
- Zaterdag: Kringviering van Woord en gebed, 19.00 uur; 
- Zondag: eucharistievieringen om 9.00, 11.00, 18.00 u. 
Op weekdagen (ma. t/m vr.):  
- morgengebed: 8:00 uur; avondgebed: 18:00 uur (uitgezonderd op 
feestdagen); dinsdag en donderdag: eucharistieviering opgenomen 
in het morgengebed. 
- donderdag 12:00 uur: rozenkransgebed voor de vrede. 

 

- Kerk en kapellen zijn dagelijks geopend van 7.45 tot 18.15 
uur; in het weekend tot na de avondvieringen. 
- Openingstijden receptie: dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur. 
- Het klooster is te bereiken op tel. 043 450 17 41 of  
info@kloosterwittem.nl. U kunt altijd een afspraak maken 
voor een pastoraal gesprek of om te biechten. 
- Vergoedingen misintenties: viering doordeweek € 10; vie-
ring in het weekend of op feestdagen € 25. 

 

 

 

Bijzondere vieringen in februari 

• Zondag 28 januari: maandelijkse Taizé-viering om 17.00 uur; de viering is dit keer in de Clemenskapel. 

• Vrijdag 2 februari: feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis). Er is een eucharis-
tieviering om 11.00 uur en natuurlijk worden er kaarsen gewijd. 

• Weekend 3/4 februari, Amnesty-weekend: we ontsteken in alle vieringen de Amnesty-kaars voor de 
Turkse mensenrechtenadvocate Eren Keskin, die steeds opnieuw wordt aangeklaagd door de Turkse 
overheid. Er liggen adresgegevens op de solidariteitstafel in Scala, zodat u haar een kaartje ter 
bemoediging kunt sturen. Na de viering van zondag 11.00 uur kunt u bovendien een brief versturen te-
gen mensenrechtenschendingen elders in de wereld. 

• Woensdag 14 februari: Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. Er is een eucharistieviering om 
8.00 uur en een gebedsdienst om 19.00 uur. In beide vieringen kunt u een askruisje ontvangen. 

• Weekend 17/18 februari: eerste weekend van de Veertigdagentijd. 

• Zondagen 18 en 25 februari: Taizé-viering in Scala om 17.00 uur. In de Veertigdagentijd is er elke zon-
dag een Taizé-viering. 

 

• Elke donderdag,12.00 uur: rozenkransgebed voor vrede in de wereld en in ons eigen leven. Welkom!  

• Elke eerste en derde woensdag van de maand (deze maand 7 en 21 februari): meditatie. Aanvang: 19.00 
uur. Graag aanmelden bij de receptie (043 4501741) of via www.kloosterwittem.nl/Meditatie 

 

Aswoensdag 

Als Carnaval voorbij is, begint  de Veertigdagentijd: Aswoensdag, dit jaar op 14 februari. Op Aswoensdag 
kunt u in een viering een askruisje op uw voorhoofd ontvangen, een kruisje van as van verbrande palmtak-
jes van vorig jaar. Een askruisje op het hoofd is een teken van nederigheid en inkeer, van bereidheid om stil 
te staan bij de onvolmaaktheden van het leven. Aswoensdag is een dag van ‘vasten en onthouding’: minder 
eten en drinken, en vooral geen vlees eten, als start voor de hele Veertigdagentijd (tot Pasen). Iedereen kan 
daar zijn/haar eigen invulling aan geven. 
  Er is op Aswoensdag een eucharistieviering om 8.00 uur en een gebedsdienst om 19.00 uur. In beide kunt 
u een askruisje krijgen. 
 

Vastenactie – dit jaar met aandacht voor Zimbabwe 

Veertigdagentijd betekent ook: de Vastenactie. Want inkeer en bezinning 
kunnen niet zonder solidariteit met medemensen die het moeilijker hebben 
dan wij. Dit jaar vraagt de Vastenactie onze speciale aandacht voor arme 
boer(inn)en in Zimbabwe. Vastenactie helpt hen met waterputten, aanleg van gemeenschappelijke tuinen, 
training in landbouwtechnieken en ook met naaicursussen. Misschien denkt u: dit wordt toch al meer dan 
50 jaar gedaan; is dat nu nog steeds nodig? Het antwoord is: ja. Want door klimaatverandering veranderen 
de natuurlijke omstandigheden in zuidelijk Afrika in rap tempo. Langdurige droogte wordt afgewisseld met 
zware overstromingen. Mensen die het toch al niet makkelijk hadden, moeten nieuwe manieren zoeken om 
te overleven. Vastenactie helpt hen en wij kunnen daaraan een steentje bijdragen. 
 In het weekend van 9/10 maart wordt speciaal aandacht besteed aan de Vastenactie. Er is dan ook een 
deurcollecte na alle vieringen. 
 

http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/Meditatie


Wandel voor een Ander 

Elke woensdagmorgen in de Veertigdagentijd - start op 14 februari - maakt pater Henk 
Erinkveld een bezinnende wandeling van ca. 13 km in de omgeving van Wittem. Iedereen 
die wil, kan meewandelen. Vertrek na het morgengebed van 8.00 uur en een ontbijt (zelf 
brood meenemen); terug bent u uiterlijk om 12.30 uur. U kunt van deze vastenwandelin-
gen een sponsortocht maken voor de Vastenactie: voor 10 euro koopt u een sponsorkaart 
waarop u uw gelopen kilometers kunt laten aftekenen. Het geld gaat naar de Vastenactie. 
Maar dat moet niet. U kunt ook gewoon meelopen. Elke week, of een of twee keer. 
 Kijk voor meer info op de website www.kloosterwittem.nl/Agenda of neem een folder mee. En als 13 km 
u te lang is: voor de meeste wandelingen is er een ingekort alternatief. 
 

Amnesty-weekend 

Het eerste weekend van de maand is in Wittem Amnesty-weekend: we kiezen een mensenrechtenslachtof-
fer uit een lijst van Amnesty International aan wie u een groet kunt sturen. Ook is er steeds de mogelijkheid 
om een brief te tekenen tegen een mensenrechtenschending. In 2023 heeft de Amnesty-werkgroep in to-
taal 126 kaarten en 130 brieven verzonden, die na de vieringen door de kerkgangers ondertekend werden.  
De hele maand vindt u de informatie van Amnesty nog op de solidariteitstafel in Scala en ook op het grote 
scherm in Scala. Op dat scherm wordt bovendien nog een e-mail-actie getoond, met een QR-code, voor 
mensen die gebruik willen maken van de moderne communicatiemiddelen. 
 De Amnesty-werkgroep kan altijd kaarten gebruiken, om aan mensenrechtenslachtoffers te sturen. Dus 
als u nog wat aardige kaarten heeft liggen, graag (geen religieuze kaarten of kaarten die aanstoot kunnen 
geven). U kunt ze inleveren bij de receptie.  
 

Lezingen 

Ook in februari zijn er in Scala enkele lezingen. * Allereerst is er in de serie ‘duurzaam werkt!’ een lezing 
over ‘klimaatpsychlogie’. Het is niet zo zeer een lezing, maar meer een workshop: hoe kun je met vrienden 
en familie in gesprek gaan over de noodzaak om minder fossiele brandstoffen (aardgas, benzine enz.) te 
gebruiken? De workshop is op zaterdagmiddag 17 februari, 13.30-15.00 uur. 
* Een tweede lezing – heel iets anders – gaat over mystiek, d.w.z. een intense ervaring van Gods aanwezig-
heid. Vrijwilliger Jos Simons houdt op donderdagavond 22 februari, 19.30-20.30 uur, een inleiding over 
mystiek, aan de hand van de Engelse dichteres en mystica Evelyn Underhill (1875 – 1941). In maart en april 
zal Jos nog twee andere mystici bespreken.  
 Beide lezingen zijn gratis. Wel graag opgeven: www.kloosterwittem.nl/Agenda of 043 4501741 
 

Mededelingen 

• De opbrengst van de Adventsactie 2023, voor herbebossing en imkeropleidingen in Congo, heeft in to-
taal € 1283 opgeleverd, € 863 contant en € 420 via de bank. Veel dank aan alle goede gevers! 

• Iedere laatste vrijdag van de maand (deze maand dus 23 februari) is er een groep die zwerfvuil inza-
melt in de omgeving van het klooster. U bent hartelijk welkom om een keer mee te doen. Het is nuttig 
werk en u krijgt automatisch uw lichaamsbeweging. Prikstokken, vuilniszakken e.d. zijn aanwezig. Start: 
in Scala bij de koffieautomaat. Tijd: 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur. 

 

Kloosterboekwinkel Wittem 

 Na Carnaval begint de Veertigdagentijd. Er is dan een thematafel rond de voorbereiding op Pasen; 
 De Wereldwinkel geeft in februari 10% korting op alle vogels, groot en klein. Daarvan zijn er vele: van 

hout, glas of steen, kleurig gelakt of naturel. Een aardig cadeau voor allerlei gelegenheden; 
 Noteer alvast: op zaterdag 23 maart is de Boekenweeklezing, dit jaar door Joke Hermsen, auteur van 

verschillende filosofische boeken. De lezing gaat over haar laatste boek ‘Onder een andere hemel’. Tijd: 

14.00-16.00 uur, plaats: Scala, entree: €10,- . Reserveren via 043-4501741 of info@kloosterwittem.nl; 
 In het voorjaar verschijnen veel nieuwe boeken. U kunt de nieuwe uitgaven bijhouden via de website 

www.kloosterboekwinkelwittem.nl; 
 De kloosterboekwinkel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur, ook tijdens de carnavalsdagen. 
 

Iedereen vrolijke carnavalsdagen gewenst! 
 

Wilt u Pelgrimsoord Klooster Wittem steunen? Dat kan via een gift aan de Stichting ‘Vrienden van Kloos-
ter Wittem’, www.vriendenvankloosterwittem.nl. Hun banknummer is: NL65 INGB 000 95 84 681 

http://www.kloosterwittem.nl/Agenda
http://www.kloosterwittem.nl/Agenda%20of%20043%204501741
http://www.vriendenvankloosterwittem.nl/

